Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.

T
VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
Gabriélte VAN WAEYENBERG

weduwe van
Heer Georges DUCHAU

geboren te Moerbeke op 7 april 1907
en overleden te Geraardsbergen
op 2 juni 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De families DUCHAU
VAN WAEYENBERG
DE VOS
JANSSENS

danken U voor de blijken van innige
deelneming.

Wij danken U, Heer God, voor deze moe-
der die ons zo dierbaar was, en die nu
plotseling is weggevallen uit deze wereld.

Wij danken U dat zij haar lijden heeft le-
ren aanvaarden.

Wij bidden U dat zij voort mag leven in
haar kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren.

Wij bidden voor onszelf die door dit ster-
ven beproefd worden, dat wij ons verdriet
verwerken en ons opnieuw toevertrouwen
aan het leven dat wij ontvangen uit Uw
hand.

Wij bidden U voor haar die heenging ten
teken van onze hoop dat Gij aan haar en
aan ons allen een nieuw en onsterfelijk
lichaam zult geven voor alle eeuwigheid.

Moulart-Herregodts

van de maele




