Dat de zielen der overledenen door de barm-
hartigheid van God in vrede rusten.

+

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Anna Huberta Van Waeyenberge

echtgenote vam Mijnheer
Angele VAN WIJMEERSCH

geboren te St Maria-Oudenhove op 20 mei 1924

en in de Heer ontslapen te Zottegem op 6 mei

1981. Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk_

Men zegt : moeders sterven niet. Inderdaad :
wie kan moeder vergeten ?

Meer dan ooit is vandaag een moeder het voor-
werp van een piéteitsvolle herdenking. Want
de kinderen van deze moeder die wij vandaag -
veel te vroeg ten grave dragen, zal inderdaad in
de herinnering voortleven als de allesgevende
moeder, die met de volle inzet van al haar krach-
ten haar gezin heeft gediend, en voor haar kin-
deren de grootst mogelijke zorg heeft gehad.

Hoe zullen wij ons herinneren hoe zij onder
ons is geweest? Niemand kan peilen naar het on-
zegbare dat diep in de harten en geesten van
haar kinderen en haar echtgenoot gedragen wordt
als zij aan moeder denken. Maar wij weten dal
er zelfs verering zal zijn, en dit terecht.

Ze was soms streng, omdat ze vocht voor het
welzijn van haar kinderen,

Ze was soms onverzettelijk, gelijk wat hel haar
kosten zou: als het ging om de opvoeding, om de
toekomst, en vooral om de degelijkheid van hen
waarvoor ze als moeder verantwoordelijk was.

Gij zijt de zegen van het huis

die straalt op alle witte wanden,
Gij zijt het aangesneden brood
dat zich verdeelt in uwe handen_
Gij zijt het watsr uit de bron
dat parelt in een glas dat rein is,
Gij zijt de brandend goede haard
in 't lieve huis.... bij moeder thuis.

Inderdaad. Gij moeder waart het brood. Van U
hebben wij geleefd.

Wij hebben uw woorden, en nog veel meer uw
daden, om ons gedurende heel ons leven naar
te richten,

Wij danken vandaag. Ook U God, om dat bui-
tengewone goed dat gij ons in onze moeder ge-
geven hebt. Als onze dankbaarheid tegenover u,
moeder oprecht is, dan zullen wij zijn en leven
naar uw voorbeeld, naar u toe.

De heer Angéle VAN WIJMEERSCH
haar echtgenoot
De heer en mevrouw Erwin VAN WIJMEERSCH-
VAN WIJMEERSCH en kind

De jonge heer Patrick VAN WIJMEERSCH
en verloofde

De jonge heer Stefan VAN WIJMEERSCH
haar kinderen

De families VAN WIJMEERSCH, VAN WAEYEN-
BERGE, HAEGEMAN en DIERAERT

Danken U rechtzinnig voor uw
medeleven in hun pijn en leed.

Drukk. Van Ruyskensvelde-Bogaert - tel 600.578




