«Morgen zien wij elkaar,
de dood en IK.
Hij zal zijn degen stoten
in een wakend man.»
(Dag Hammerskjold)

Vroom aandenken aan het leven van de heer

FLORENT VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van mevrouw Helena Kiekens
geboren te Steenhuize op 31 juli 1907 en er
overleden op 13 juli 1986, na gesterkt te zijn
met het Heilig Ziekensakrament.

Sekretaris van de Kerkraad; Ere-voorzitter van
Kristen Gepensioneerden.

In volle bewustzijn, bezield met een groot Godsgeloof is
deze goede vader van ons heengegaan. Met diep ver-
trouwen heeft hij, bewust, van de aardse vergankelijk-
heid, zijn leven in Gods handen gelegd.

«Als iemand Mijn dienaar wil zijn, dan volge hij Mij
na, als iemand Mij dient, dan zal de Vader hem eren.»
(Joh.) Deze evangeliewoorden zijn van toepassing op
het leven van Florent. Van huis uit werd hem geloof en
dienstbaarheid voorgeleefd. Met zijn veelzijdige be-
kwaamheid heeft hij zich steeds ten dienste gesteld.
Vooreerst voor zijn schoon gezin: het geluk en de
welstand van zijn kinderen waren zijn trots en zijn
vreugde. Hard heeft hij voor hen gewerkt, omdat hij
veel van hen hield.

In dienende goedheid geleek hij op de Heer, daar waar

mensen zijn hulp en raad inriepen. Onderlegd als hij
was, kon hij veel mensen helpen. Hij was aangenaam in
de omgang en daarom zo graag gezien.

Als lid van de Kerkraad had hij een verstandig inzicht.
Zijn inzet met geest en handen voor de verfraaiing van
de parochiekerk werd door al de opeenvolgende
pastoors dankbaar gewaardeerd.

De parochiegemeenschap verliest in hem een toegewijd
medewerker. Vele jaren was hij de aktieve voorzitter
van de Kristen Gepensioneerdenbond, vol attenties voor
het welzijn van alle leden. Ook de vernieuwing van de
parochiezaal was deels zijn werk.

Met zijn echtgenote, zijn kinderen en familie verliezen
de kerk en de parochie in Florent een goed mens en een
behulpzame vriend.

Verduldig en door geloof gedragen heeft hij zijn ziekte
aanvaard en verwerkt. Hij was zo dankbaar voor de
niet aflatende hulp en dienst van de velen die hem aan
zijn ziekbed bijstonden en verzorgden.

Thans is hij de Heer gevolgd in Zijn blijvende Heerlijk-
heid. Zijn nagedachtenis houden wij in ere door zijn
voorbeeld van geloof en dienstbaarheid.

Moge hij van bij de Heer voor ons ten beste spreken.
Wij blijven hem in gebed en zondagsmis gedenken.
Rust in vrede, goede man.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De families Van Waeyenberge, Kiekens, De Ko-
ker, De Leeuw

danken u voor uw medeleven in de rouw.
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