De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig,
Hij richt al wie gebukt gaat weer op. Ps. 145
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BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER
Marcel VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van mevrouw LEA VEKEMAN

geboren te Erwetegem op 22 januari 1922 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. St.-Elisabeth op 30 juni 1985,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken

Landbouwer - Loondorser
Ondervoorzitter van de Landelijke Gilde
Beheerder van de Raiffeisenkas

Mevrouw Lea VEKEMAN,

Marc en Francine VAN WAEYENBERGE-VAN
STERTHEM en kinderen Jo en Tom,

Luc VAN WAEYENBERGE(%),

Freddy en Lucienne RASSCHAERT-VAN
WAEYENBERGE en kinderen Sven en Karen,

Paul en Marleen VAN WAEYENBERGE-
MELKEBEEK en kinderen Kelly en Lyndsey,
De families: VAN WAEYENBERGE, VEKEMAN,
ROUCKHOUT en MAES
DANKEN U oprecht voor uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Wij danken U, Heer God,

voor deze mens die ons zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggevallen

uit deze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap

en dienstbaarheid die van hem is uitgegaan.
Voor het werk dat hij scheppend op het land
heeft verricht,

in dienst van gezin en maatschappij.

Wij danken U voor zijn lach

voor de vreugde die hij bracht

en dat hij, zo vergankelijk als hij was,

een mens geworden is om van te houden.

Wij bidden U

dat er niets van dit mensenleven

verloren zal gaan.

Dat zij die eenzaam blijven

moed mogen bewaren, steun en genegenheid.

Wij bidden U voor Marcel

dat hij voort mag leven in zijn kinderen
en in zijn kleinkinderen

waarvan hij zoveel hield,

dat hij mag blijven leven

in de inzet van zijn vrienden

met wie hij zich zo lang ten dienste heeft
gesteld.

Wij bidden U,

dat wij die met hem verbonden waren
nu ook, omwille van zijn dood

dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
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