Gij waart een moeder met een gouden hart,
aanvaardde blij de vreugde, gedwee de smart.
Gij hebt ons veilig steeds de weg getoond
naar al wat schoon was in het leven ;

nu wordt gij door God beloond

voor alles wat gij hebt gegeven.
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Aandenken aan

mevrouw

Maria Van Waeyenberge
echtgenote van de heer

René Rousseau

geboren te Overboelare op 17 januari 1915
en er plots thuis overleden op 30 maart 1994,
voorzien van de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van Bond der Grote en Jonge Gezinnen.

De families Van Waeyenberge, Rousseau,
De Zutter en Timmermans

danken u voor uw medevoelen in hun
rouw en uw steun door uw vroom gebed.

Zo onverwachts stelt de dood een einde
aan een verdienstelijk en vruchtbaar leven.
Als moeder van een groot gezin droeg
Maria een zware verantwoordelijkheid sa-
men met haar man. Haar verantwoorde-
lijkheid was geen plicht maar liefde : een
groot hart met voor ieder kind een bijzon-
dere aandacht en genegenheid. Haar leven
was werken voor haar gezin en daar vond
zij de grootste vreugde in. Waar anderen
al eens graag wat meer rust zouden wen-
sen was zij niet graag zonder haar kinde-
ren of kleinkinderen.

Het was dan ook zo moeilijk te aanvaarden
wanneer ziekte en pijn die werkkracht en
zorgzaamheid kwamen verstoren.

Zij ging zo op in haar kinderen dat zij niet
kon aanvaarden de realiteit van de dood
en het afscheid.

God neemt het haar niet kwalijk, integen-
deel Hij komt haar tegemoet en schenkt
haar de eeuwige vreugde van zijn rijk
waar geen pijn en smarten meer zijn.

Heb dank mijn lieve man voor zoveel toe-
gewijde verzorging.

Heb dank mijn beste kinderen voor zoveel
aanhankelijkheid en vriendschap.
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