Wij mogen bij haar graf niet ireuren
want moeder was een goede vrouw
en duizend hemelrozen geuren

. hundiepe blijdschap in de rouw...

Wil in uw gebeden < de ziel gedenken

van Mevrouw

Regina VAN WAEYENBERGE

Weduwe van
Mijnheer René BOUMON

Ze was geboren te Steenhuize, de 19 januari 1890
en overleed er de 14 juli 1958. Eerst ontving ze nog
zeer devoot de sacramenten der zieken en de pau-
selijken zegen. ="

Ze was iemand die rondom haar de weldoende
goedheid en vreugde verspreidde van haar sterk
geloof, eenvoudige oprechtheid en moederlijke
zorg tot het laatste. Het is een zegen voor haar
vele kinderen geweest zulk een moeder te hebben.
Zolang ze kon vergatze haar eigen zorgen om te
helpen. Ze klapte zo gaarne over de tijd van vroe-
ger, wanneer ze het hard had... het was niet altijd
zon in haar leven... Wij danken God dat Hij ons
zulke moeder gaf, wij danken Hem dat Hij ons
zolang moeder liet behouden.

« Voorwaar, voorwaar ik zeg U, als de graan-
korrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze
alleen; maar als ze sterft brengt ze rijke
vruchten voort ». (St. Jan.)

Mijn vele goede kinderen en kleinkinderen, ik ga
naar het eeuwig huis, waar vader op mij reeds zo-
lang wacht. Ik zag U allemaal zo gaarne, doch als
0. L. Heer roept moeten wij gaan. Ik dank U allen
om uw liefde en uw zorg. Vergeet mij niet in uwe
gebeden en vanuit de hemel zal moeder U allen
blijven helpen... en om U allen bekommerd zijn...

Maria, Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

Uitg. Hyp. De Croo, Steenhuize

De familien VAN WAEYENBERGE, BOUMON,

MASSEZ, CALEBAUT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.
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