« Of wij leven of sterven de Heer behoren wij
toe ». (Rom. 14-8)

Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid

DE HEER
RENE VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van Mevrouw
SIMONNE DE BORRE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 28 decem-
ber 1922 en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de H. Hartkliniek te Oudenaarde, op 4 december
1976, nadat hij de ziekenzalving en de pauselijke
zegen ontvangen had.
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De families VAN WAEYENBERGE, HAEGEMAN,
DE BORRE en VAN DER ZWALMEN,

danken U voor de blijken van deelneminag.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

« Nu dit hart dat zo van het leven en van de
mensen heeft gehouden, stil is gevallen, beve-
len wij, Heer God, deze mens in Uw handen.
Wij bidden U : roep hem ten leven en laat hem
delen in Uw onbegrensde vreugde. Door Christus
onze Heer ».

Zich bezinnend op de broosheid en de Korte
duur van het leven zegt de H. Schrift: «het
leven is als weligtierend gras : 's morgends komt
het omhoog en bloeit, 's avonds is het gemaaid
en dood ». Pijnlijk voelen wij deze harde waar-
heid aan bij het heengaan van deze echtgenoot
en vader. Zijn korte leven stelde hij ten dienste
van zijn gezin. Sterk leefde hij mee met alles
wat de zijnen overkwam. Het leed en de ziekte
van zijn duurbaren droeg hij mee in zijn leven
tot de dag, dat de kwaal die hem vellen zou,
zich aankondigde. Hoe dubbel groot moet dan
zijn bezorgdheid geworden zijn voor zijn echt-
genote, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkin-
deren waarvan hij toch zoveel hield.

Beminde echtgenote, samen zijn wij door het
leven gegaan in blije en droeve dagen, in ziekte
en gezondheid. Samen hebben we ons ingezet
voor ons gezin. Dank u om uw begrip, uw zorg,
uw meeleven tijdens mijn ziekte, dank om alles
wat gij voor mij hebt gedaan.

Dierbare kinderen, zelf hebt gij voor een familie
te zorgen. Moge het u en de uwen goed gaan.
Blijft steeds trouw aan onze familiegeest, en
weest in de toekomst nog meer dan in het ver-
leden een steun en troost voor uw goede moeder.
Bidt samen met uw kinderen, met moeder en
met gans de familie : « Heer onze God, Uw wegen
zijn soms vreemd en ondoorgrondelijk. Wij ver-
trouwen U onze vader en ons familielid René
toe. Verleen hem nu in de hemel de overvioed
van Uw gaven. Schenk hem het geluk en de
vreugde waarvan Gij alleen de vervulling zijt ».




