«Zie, de Heer zal komen en alle heiligen met Hem.
Op die dag zal alles licht zijn». Adventliturgie.
t
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Richard Van Waeyenberge

weduwnaar van Mevrouw
Huberta VAN DYCKE.

Hij werd geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 25 juli 1891 en overleed in de kliniek
te Zottegem op 14 december 1962,
in extremis voorzien van het Sakrament der zieken.

Erelid van de H. Hartbond.

Oudstrijder 1914-1918 - Vereremerkt met militaire
eretekens.

Gepensioneerde N.B.M.S.
-1—-
De Heer roept op het ogenblik dat niemand er zich
aan verwacht. ’

Richard, nu zijt gij de uitverkozene geworden.
«Allen zijn geroepen, zegt de Heer; maar niet allen
uitverkoren». Nu pas begrijpen wij goed wat Hij
daarmee wil zeggen. Maar u wacht ongetwijfeld
waar gij heel uw leven voor ingezet hebt. Nog heeft
geen enkel sterveling de hemel «verdiend», maar
God schenkt dit eeuwig geluk aan al wie met Hem
op aarde reeds samenleefde. En wij twijfelen daar
niet aan. Op wie anders hebt gij tijdens die lange
uren dat gij thuis zat, kunnen denken, Richard?
Hoe kon het anders mogelijk zijn dat gij daar zo
gerust, nooit eenzaam, zonder klacht en toch ge-
lukkig waart? Gij waart niet veeleisend, vlug te-
vreden en de slepende ziekte die u verplichte het
huis te houden kon u niet ontmoedigen.

Het afscheid van u heeft ons geschokt, maar als
kristen hopen wij u eens weer te zien met uw

zelfde glimlach die voortaan door geen enkele te-
genvaller nog kan uitgewist worden.

In afwachting van dit weerzien bidden wij voor
u bij de Heer van het Leven :
Heer,
door deze Eucharistieviering
hebt Gij de ziel van uw dienaar Richard gezuiverd.
Schenk hem nu niet alleen vrijspraak,
maar laat hem ook de eeuwige vrede bereiken.

Heer en Mevrouw Jozef VAN WAEYENBERGE-
VAN DAMME en kinderen Paul en Rita,

Heer en Mevrouw Willy VAN WAEYENBERGE-
FRANCEUS en kinderen Ingrid en Danny,

De Families VAN WAEYENBERGE, VAN DYCKE,
DE WEZE, DE POORTER,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove




