God roept de zielen tot Zich, als ze het best daarop zijn
voorbereid. (H. Theresia).

Bid om vrede
voor de ziel van Mevrouw

Virginie Van Waeyenberge
weduwe van de heer
Oscar Van De Pontseele

geboren te Deftinge, op 16 oktober 1878,
en godvruchtig overleden te Everbeek,
op 5 november 1967,
voorzien van het H. Sacrament van de Zicken
en de Pauselijke Zegen.

,» Gelukkig de mens, die bij alles het oog
gericht houdt op zijn levenseinde ", dit leert
ons de Navolging van Christus. Van deze
waarheid was de duurbare overledene zo
doordrongen, dat zij — vooral de laatste
tijd van haar leven — nog slechts deze éne
bekommernis droeg : met een zuiver hart de
Bruidegom tegemoet te gaan.

Jaren lang was ze voor haar gezin een
toonbeeld van werkzaamheid, offervaardig-
heid, vroomheid en vertrouwen in Gods
Voorzienigheid, ook bij de zwaarste
beproevingen.

Het bidden van haar paternoster getuigt
voor haar oprechte verering tot Maria en
was tevens haar veiligheidswapen tegen de
moedeloosheid van de oude dag.

In dit gewichtig uur zal de Hemelmoeder
haar kind nu ook niet verlaten.

Lieve kinderen, ween niet om mijn heen-
gaan ; eens zien wij elkaar terug om voor
altijd met vader gelukkig te zijn.

Bidt intussen voor onze zielezaligheid : dit
is het beste bewijs dat wij in uw herinnering
blijven voortleven.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:

De families VAN WAEYENBERGE.,
VAN DE PONTSEELE,
DENIE,
BILLEMON.
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