Mijn schreden leidt Hyj langs rechte paden,
omuwille van zijjn Naam.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijjn
voor alle komende tijjden. Ps 23, 4& 6

Vroom aandenken aan
Arthur Jozef VAN WAMBEKE
echtgenoot van
Elvira GHYSELINCK
geboren te Elst op 28 november 1900 en rustig
overleden te Rozebeke op 24 juli 1992,
omgeven door de zijnen,
gezalfd met de H. Olie der zieken.
Voorzitter der Kerkfabriek O.1L..Vrouw Bezoeking,
oud-sekretaris K.B.G.

en lid van de Bond Gepensioneerden van Rozebeke.

Hemelse Vader, niets is heilig zonder U,
buiten U bestaan geen vaste waarden,

maar al wie op U hoopt,

staat sterk en veilig.

Omring ons met de rijkdom van uw genade,
geef zin en richting aan ons leven.

Dat wij al het goede weten te gebruiken

en ons hechten aan wat blijft.

(gebed 17° zondag door het jaar)

Geboren onder de toren van Elst, werd Arthur ook voor
Rozebeke een ijverig parochiaan, zanger en voorbeeldig
werkzaam lid en voorzitter der kerkfabriek. Tot voor
kort was hij trouw op post als misganger en kerkmeester.
Gevoed door een werkzaam geloof was hij zorgzaam als
echtgenoot en vader, een eerlijk en bescheiden vakman,
een taktvol vriend. Men kon op zijn dienstvaardigheid
rekenen, hij heeft voor het goede nooit op z'n inzet
bespaard, hij was stipt in het volbrengen van opgenomen
verantwoordelijkheid.

Tot de laatste dagen was hij moeder behulpzaam bij de
kleine dagelijkse dingen, en allen dankbaar die in het
gezin de grotere taken ter harte namen.

Goede Vader, we danken U voor de hulp die we hem
konden bieden om z'n korte tijd van ziekzijn thuis te
voleinden.

Blijf moeder en onsnabij om in herinnering te dragen wat
vader voor ons was, om zijn voorbeeld van geloof en
dienstbaarheid in ons leven na te volgen.

God, zegen allen die hem in uw Naam wel hebben
gedaan.

Onze Lieve Vrouw Van Rozebeke, bid voor ons.

De familie VAN WAMBEKE - DE LANGHE ,
GHYSELINCK - CANSSE danken U voor uw medele-
ven in rouw en gebed.
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