« Gij zult Zijn volk de boodschap van ver-
lossing brengen ». (Luc. 1)

LATEN WIJ DANKBAAR BIDDEN VOOR
EERWAARDE HEER

Charles VAN WAMBEKE

geboren te Gent op 12 augustus 1907
en priester gewijd te Gent op 10 juni 1933.
Hij was opvoeder aan het St.-Lievensollege
te Gent, 14 augustus 1933,
onderpastoor in de H. Kerstparochie te Gent,
27 maart 1942,
algemeen directeur van de zusters van Maria
van Brakel, 25 augustus 1953.
Hij werd in het eeuwig LIEFDE-leven van God
opgenomen in de St.-Franciscuskliniek
te Opbrakel op 27 augustus 1977.

Als vriend en getuige van zijn Heer heeft
deze priester ons de boodschap van verlos-
sing en heil gebracht. Niet door veel woor-
den. Vooral door heel zijn wezen.

Hij was een in-goed mens. Zijn innemende
bescheidenheid, zijn beschikbaarheid voor al
wie op hem beroep deed, zijn diep respect
voor iedere mens, zijn grondige rechtschapen-
heid, zijn zin voor humor - die veel mildheid
bracht in alle situaties - waren rijke gaven,
waardoor zijn leven, geheiligd door het pries-
terschap, sterke verwijzing was naar God.
Goed zijn is het best gelijken op God.

Liefde en waardering voor zijn land en zijn
volk, gehoorzaamheid en trouw ook tekenden
zijn leven. Veel van die gaven waren erfgoed
uit het diep kristelijk gezin, dat drie kinde-
ren schonk aan de dienst van de Heer.

Trouw in alle opdrachten hem toegewezen
en dagelijks puttend aan de bronnen van het
gebed en de Eucharistie, was hij een pries-

ter naar het hart van de Heer en van de
Kerk.

Hij was een vriend van de kleinen en
eenvoudigen in de volksparochie waar zijn
bisschop hem zond.

Vierentwintig jaar lang genoot hij de groei-
ende waardering van onze zusterkongregatie,
waar hij directeur was. Deze wijze, eenvou-
dige en zeer toegewijde begeleider was ons
dierbaar.

Zijn heengaan doet ons pijn. Maar we zijn
vooral dankbaar voor de edele mens, voor
de goede priester die zo zuiver teken was
van Gods belangloze liefde onder ons.

Eerwaarde Heer Directeur, wij bidden voor
U en ook tot U. BIlijf ons steunen in onze
opgang naar de Heer, waar Gij, als goede
vriend en trouwe getuige, reeds aangekomen
zijt.

Dierbare broers, zusters en familie, treur
niet om mijn heengaan. Dank voor alles. God
zegene u. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Goede getrouwe huishoudster, ik dank u
voor uw toegewijde zorgen. De Heer moge
u sterken. Bid voor mij.

Beste vrienden confraters in het priester-
schap, blijf mij gedenken aan het altaar op-
dat de Heer mij barmhartig moge zijn.

De families VAN WAMBEKE,
de zusters van Maria,

danken om uw gebed en meeleven.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel







