Ten paradijze geleiden u de engelen.

VROOM AANDENKEN
aan de Heer

Jozef VAN WAMBEKE

weduwnaar van Mevrouw Alice KINT,
echtgenoot van Mevrouw Adrienne FLAMEE,

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 14 april
1896 en godvruchtig overleden in de

St.-Franciscuskliniek te Brakel op 9 juni 1975,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Ik ben de verrijzenis en het leven, al wie
in Mij gelooft zal leven, ook al is hij ge-
storven.

Al degenen die onze dierbare overledene
gekend hebben kunnen het getuigen : groot
was zijn geloof. In de wekelijkse eucharistie-
viering putte hij de kracht om als kristen
mens te leven.

Hij vond =zijn vreugde in het werk en in
de plichtsgetrouwe zorg voor zijn echtgenote.

Wij kunnen dan ook oprecht bidden :

Wij danken U Heer God,

voor deze mens die ons zo nabij en dier-
baar was ;

om zijn getuigenis in ons midden,

om zijn opbeurende aanwezigheid,

om zijn beeld van vriend, dat in ons
hart geprent blijft.

Dierbare echtgenote en familieleden, tijdens
mijn aardse leven heb ik Gods zorg voor U
zichtbaar mogen maken. Bewaart mijn ge-
dachtenis in uw liefde en geeft mij voortaan
een bijzondere plaats in uw gebed.

De families VAN WAMBEKE, KINT, FLAMEE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en danl u.
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