"Treedt binnen in de vreugde van de Heer.

Bid voor de ziel van
De heer

Lucien VAN WAMBEKE

echtgenoot van mevrouw Fernanda DE BAERE

geboren te Etikhove op 1 oktober 1921 en
godvruchtig overleden in ’’Veilige Have”’ te Aalter,
op 23 februari 1985, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lieve papa,

Je leven werd beheerst door vele zorgen
en tegenkantingen.

Je laatste levensjaren werden bovendien
verzwaard door een pijnlijke ziekte

die jou uiteindelijk uit ons midden heeft
weggehaald.

Niettemin heb je, als een dapper strijder,
je steeds geweerd en verwoed gevochten.
De zwaarste pijnen heb je moedig en met
veel geduld gedragen.

Desondanks bleef je tot het einde
bekommerd om het welzijn van jouw
gezin en familie.

Papa, je was een wijs en deugdzaam man
en een voorbeeldig vader.
Je was trouw en goed voor mama.

Voor Ruben en je petekind Esther
was je een lieve grootvader.

Dank je, papa, voor de lieve zorgen die wij,
je kinderen, steeds van jou hebben mogen ontvan-
gen.

Mama, Rita, Hugo, je kleinkinderen

en ik zullen je zeer missen.

Jouw beeld zullen we als een zoete herinnering,
atijd in ons hart blijven dragen.

Hij was ook een gelovig man, die in lijden
en beproeving zijn geloof in Gods goedheid niet
verloor, maar zijn kruis van ziekte en pijn samen
met Jezus droeg voor allen die hij gaarne zag,
en tot wie de Hemelse Vader ook zal zeggen bij
zijn heengaan ’’ Treedt binnen in de vreugde van
Uw Heer, gij goede en trouwe dienaar!”’

(Math. 24-23)

Voor uw blijken van deelneming en gebed,
danken U:
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