Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft, ook al sterft hij, zal

leven.
by
Tot vroom aandenken van
Mevrouw

Maria, Emma VAN WAMBEKE

weduwe van Mijnheer
Victor VAN DER DONCKT
Lid van Vrouwengilde en
Kristenbond der Gepensioneerden.

Geboren te Elst op 22 oktober 1899 en
godvruchtig overleden in Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel (Opbrakel) op 27 januari
1978, tijdig_bediend met de H. Sakramen-
ten der zieken,

In haar leven heeft zij geen opvallende
daden gesteld, waarvoor de wereld in be-
wondering staat; moedig en eenvoudig,
ongezien zelfs voor de grote wereld, is zij
vroegtijdig de harde weg opgegaan van
plicht en trouw,

Heer, gij alleen weet wat een hart be-
roert, die alleen de harde en lange tocht
gaat veor ‘t welzijn der zijnen, ik dank U
voor de levensmoed mij geschonken, ik
dank U voor allen die mij omringd, ge-
steund en bemoedigd hebben.

Heer, reken mij ten goede wat ik met

een goed en rechtzinnig hart gedaan heb
voor de mijnen en voor allen die met mij
waren.

Beminde Kinderen, familieleden, gij weet
hoe wij aan elkander verknocht waren en
één waren in vreugde en strijd. Blijft één,
blijft allen broederlijk één en trouw aan
de levenswijze, die ik U voorgeleefd heb.
Zo zuit gij het best standhouden en mij
het schoonst eren en gedenken.

Ik dank U voor Uw lankmoedig, stil en
trouw nabijzijn.

Tevens dank ik allen, die mij om Chris-
tus’'wille goed deden.

Wil nu stil en rustig de vier Akten bid-
den,

De Heer en Mevrouw Hubert De Langhe-
Van Der Donckt en kinderen;

De Heer en Mevrouw Cyriel Van Der
Donckt- (Van Den Broeke ft)-Duverger
en kinderen;

De Heer Paul Van Der Donckt;

De families Van Wambeke, Van Der
Donckt, De Lange, Van Nedervelde,

danken U voor de gebeden en
deelneming in hun diepe rouw.




