. Geloofd zij Jezus Christus. Amen !

+
GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Richard VAN WANZEELE

weduwnaar van Mevrouw
Germaine BONTINCK

geboren te Oosterzele op 27 december 1892
en er godvruchtig overleden
op 13 september 1987, gesterkt door
de sakramenten der zieken
en de pauselijke zegen.
Oudstrijder 1914 - 1918.
Vuurkruiser.

Aimé en Palmyre
VANDERHAEGEN-VAN WANZEELE,
Lucien en Odette
VAN WANZEELE-VEKEMAN,
Hun kinderen en kleinkind,

De families VAN WANZEELE, BONTINCK,
BOCKSTAELE en BAUTERS,
danken U
voor de blijken van deelneming
en voor uw gebed.

Wat wil God van ons mensenleven eigen-
lijk ? Waarover zal Hij ons ondervragen ?

Zit het wat haaks ineen ? Kan het recht
blijven omdat Ge recht hebt geleefd ? Het
rechte in ons leven, het recht-haakse, dat
is alwat goed is, alwat ,,deugt’” en deugd
heet, alwat meewerkt aan opbouw van gezin
en mensenkring, alwat mensen blij en fier
en tevreden kan maken langs ons woord en
ons werk, onze toewijding en onze trouw
aan gegeven woord en plicht van staat.

In de fijne vakkennis en stielvaardigheid
van Richard ging het er jarenlang om alle
stukken recht in mekaar te zetten, betrouw-
baar recht : dat heeft Hij goed gedaan !

Heer, beocrdeel ieder van ons, méér om
wat recht was in ons leven dan over wat
niet al te juist was: dat is Uw barmhartig-
heid !

Richard, rust nu zacht na Uw lange, lange
leven.

Beste Kinderen, Gij hebt gepoogd recht te
doen voor mij, in Uw jarenlange stille zorg
om mij, toen ik alleen viel met alle kantjes
van het oud worden... Des te meer zijt U
erom bedankt, dat U mij toch in ons huisje
liet ziek worden en zacht liet sterven:
dank !

Beste Familieleden van elke graad en vele
oude Buren : het moge U goed gaan in alles.
God weze met U om recht te leven.

Alwie mij verzorgde : een stille dank !

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor
ons nu en altijd. Amen.

Begrafenissen Wanzeele Druk Houbracken




