, Alles is volbracht.”

¥

Tot zalige gedachtenis van

Zuster DENISE
Augusta VAN WAUWE

22 maart 1905

Zij wijdde zich aan de Heer te Deftinge
19 maart 1942

Zij ging vol overgave naar de Vader te Temse
17 april 1984

Zij werd gesterkt door de Sacramenten van de Kerk.

Zij werd geboren te Temse

»

Hoewel , alle dagen goed zijn om te sterven ”,
(Joh. XXIII) toch treft het ons dat zuster Denise
afscheid van ons nam onder het kruis van Goede
Vrijdag en in het licht van Pasen. Het is ons een
teken van wat haar leven was onder ons en nu voor
altijd is geworden.

Zuster Denise is dienend door het leven gegaan
in het spoor van de goddelijke Dienaar, Jezus, die
ons , een voorbeeld heeft gegeven, opdat wij zou-
den doen, zoals Hij het heeft voorgedaan.” Dienend
is ze geweest thuis, in het grote gezin, delend in de
zorg voor broers en zusters, om slechts na volbrachte
taak de wens van haar hart te volgen en zich gans
toe te wijden aan de Heer.

Martha met de handen en Maria in het hart, zo is
ze, meer dan veertig jaar, de stille, vriendelijke,

altijd bereide medezuster geweest. Haar inzet van
zeven-dagen-in-de-week was onmisbaar en kostbaar
voor het goede samenleven en - werken van velen.
Het vlijtige werk stond het vurige bidden niet in de
weg : het werd bidden met hart en handen.

Onze goede zuster is nooit op rust gegaan. Ze
heeft gediend tot het einde toe, al moest ze nu en
dan wel ondervinden daar haar krachten niet gren-
zeloos waren. Dit kruisje werd zwaarder met de
jaren en is voor haar het grote kruis der voleinding
geworden.

Midden de dankbare liefde en zorgen van mede-
zusters en familie is zuster Denise naar de hemel
gegaan om er te delen in de heerlijkheid van haar
geliefde Heer. Wij zullen , de levende niet zoeken
onder de doden ” ! Hij leeft, zij leeft ! Alleluia.
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De families Van Wauwe - Gosselin,

De Zustergemeenschap van de H. Vincentius a Paulo
van Deftinge,
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