Dankbaar aandenken aan

De Heer

Mechel Viue ‘Zﬂ((a/e/zée/(y

echtgenoot van mevrouw Nicole Couchie

Hij werd geboren te Moerbeke op 21 juli 1947
en is godvruchtig overleden in het ASZ
campus Geraardsbergen op 13 mei 2002,
gesterkt door de ziekenzalving.

Nicole Couchie, zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
de families Van Wayenberg, Couchie,
Plateau en Deneyer
waren zeer gevoelig voor uw blijken
van deelneming in hun rouw
en danken U zeer oprecht.

Wanneer, zo plots, iemand uit ons midden
weggerukt wordt, staan we sprakeloos. We zijn
20 opgeschrikt dat woorden ontoereikend zijn om
onze pijn en onze verslagenheid te vertolken.

Je had nog zoveel te vertellen, nog zoveel te
doen, helaas, het noodlot heeft er anders over
beslist.

Mijn liefste man, we zagen elkaar graag, nu
heeft het noodlot toegeslagen en wordt je van
mij gescheiden, moet ik alleen verder, ik mis je
0.

Pa, wat zullen we je missen. We hebben je altijd
graag in goede en slechte dagen bijgestaan, tot
in het laatste uur.

Lieve bompa en peter, we hebben je slechts een
korte tijd mogen kennen, maar wij hielden zovéél
van jou. Zoals je dikwijls zei, waren wij jou 'super
besten'. We zullen je missen, dikke kus van je
kleindochters Anke en Elke.

Dierbare familie en goede vrienden, het was fijn
jullie te kennen. Ik was graag midden onder U.

Tollembeek, Sint-Martinuskerk, 18 mei 2002
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