Dankbare herinnering aan

DE HEER

Rooms Yon %w%wy

echtgenoot van mevrouw Suzanne Kiekens

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 2 mei 1924
en thuis onverwacht overleden te
Sint-Maria-Lierde op 28 juli 2005,

begeleid door het gebed van de Kerk.

De families Van Wayenberg - Kiekens
Van der Capellen en Ratiau danken u
voor uw aanwezigheid en uw medeleven.

De namis wordt opgedragen op zondag
4 september 2005 om 10.30 uur in de
parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

Remi,

Lang waren we samen, nu ben ik alleen
Zorgzaam als geen ander, stilte om me heen
Het is niet te bevatten, het snijdt door mijn ziel
om jou te moeten missen.

Suzanne

Je pa blijft je pa

zo eigen en vertrouwd

Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag

dat je hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is
maar in ons ogen blinkt een traan.
Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,

wat het is om jou te moeten missen.
Linda en Marijke

Pepe,

Nooit was iets teveel, u bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel

Er valt nu een groot gat op de plaats waar eens
onze dierbare pepe zat.

U blijft altijd in onze harten voortbestaan

ook al is het heel erg moeilijk

Zonder u verder te gaan.

Kelly, Kimberly en Glenn
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