als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn...

Deze droom werd werkelijkheid voor

HENK VAN WAYENBURG

coadjuteur van Don Bosco,

die op 12 december 1906 geboren werd

te Amsterdam en overleden is te Gent

op 10 april 1983,

binnentrad bij Don Bosco op 17 augustus 1931
en zijn geloften uitsprak op 25 augustus 1932.
Meer dan vijftig jaar was hij werkzaam

in Don Bosce Gent.

Want gewerkt heeft Henk,

met een stevig entoesiasme,

met méér dan trouwe plichtsvervulling

en dit tot op de laatste dag

dat hij thuis was.

Geen tegenslagen, geen pijn of hospitalisatie
konden hem beletten voort te doen.

Tijd verliezen,

dat kon niet.

Voor zichzelf had hij immers geen tijd,
geen ontspanning, geen goederen.
Steeds was hij bezig voor anderen.
Als een mens in nood

aan de deur van zijn hart klopte,

kwam steeds een weelderig antwoord
vanuit een niet-berekende inzet.

En vanuit de inspiratie van Don Bosco

ging zijn voorkeur duidelijk

naar de armsten, de kleinen, de verdrukten.
Hij leefde voor anderen

want had God ons niet de opdracht gegeven :
hebt elkander lief !

En God was geen verre, vreemde voor hem
maar zijn dagelijkse Meester,

die hem opriep tot inzet en liefde

en tot gebed.

Hij is blijven leven

in trouw aan het geloof van weleer

maar hij mocht dit

omdat het zo diep en echt doorlééfd was.
Van dit geloof

was hij een dappere getuige

tegenover alles en iedereen.

Vanuit dit geloof

hoopte hij op de eeuwige verbondenheid
met zijn Heer, wanneer de ballingschap
hier op aarde ten einde was.

Zo heeft hij gewerkt, geleefd, geloofd,
in deze wereld met zijn goed en kwaad.
Wij geloven dat hij nu thuis is

bij God,

in deze wondere droom

van diepste menselijke vervulling.

De Salesianen van Don Bosco

en de familie
danken U van harte.

E. Cispa - Hoogpoort 39, Gent




