Geloofd zij Jezus Christus.
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Lﬁo VAN WELDE
ecl

genoot van Mevr. Julienne De Stercke,

geboren te Zegelsem op 19 augustus 1921 en
aan de gevolgen van een smartelijk ongeval
overleden in de St.-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 1 januari 1979,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend, daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzaam leven heeft voorbereid
en die zich bekommerd heeft te leven gelijk
hij wenst te sterven.

Ook voor onze overledene is het uur van
zijn dood onbekend geweest en kwam het
einde plots en onverwacht.

Gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van
de dood voor ogen houden en altijd bereid
zijn om te sterven, om zo eeuwig te kunnen
herleven in dat leven waarin geen dood meer
zal bestaan.

Bidden we voor onze overledene, dat God

hem vergeving schenke voor wat hij heeft
misdaan, dat Hij hem lone voor al het goede
en het schone in zijn leven, zodat hij nu, na
zijn tijdelijk leven moge vinden: eeuwige
rust, vrede en blijvend geluk.

Beste echtgenote en zoon, ik zeg U geen
vaarwel, tot weerziens later, bidt voor mij,
opdat ik gelukkig moge zijn in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families VAN WELDEN, DE STERCKE,
CHEVALIER, GHOS

danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




