Dat de- zielen der overledenen door de barmhartig-
heid van God in vrede rusten.

P
BID VOOR DE ZIELERUST VAN MEVROUW

Suzanne - Marie VAN WELDEN
echtgenote van Mijnheer Victor GEZELS
geboren te Rozebeke, 9 juli 1919 en in de Heer
ontslapen te Zottegem, 1 juni 1981.
Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moecer de H. Kerk.

Leven is

verzoend zijn met het leven,

en verzoend zijn met de dood.

Alleen God geeft ons die kans.
Vandaag dragen wij Suzanne ten grave. Wij ken-
nen ze, als iemand die tot ons behoorde, iemand
die met een goed hart door het leven is gegaan,
en wellicht dikwiils de pijn heeft gevoeld van de
ontgoocheling, wanneer haar al te grote goede hart
soms bittere nasmaak liet.
Het korte vers, dat deze overweging inleiden moet,
leert ons de grote menswaarheid : 'alleen God
geeft ons die kans.”” En hier ontmoeten wij allen
elkaar in die waarheid : mensen kunnen het goed
menen, mensen kunnen veel, en tevens weinig, en
alle mensen zijn gelijk, als armen die berooid van
God het moeten krijgen : Hij is de uikeindelijke
Redder uit onze menselijke nood.
Zo moet het sterven zijn geweast van deze dierbare
overledene : in pijn en ziekte, stillekens dood gaan
in onmacht, zoals elk menselijk sterven uiteinde-
lijk telkens wordt: overgave, en een oproep doen
op God die wij hebben vertrouwd, in wie wij heb-

ben geloofd, die wij leren Vader noemen, ea in
wiens handen wii hopen te vallen, als wij einde-
loos zwak geworden zijn.

Inderdaad : God is onze laatste en definitieve kans.
Laten wij als gelovige mensen voor de dierbare
overledene bidden, rekenend op Gods liefdevolle
vaderlijke goedheid, op Zijn wil om ons allen te
redden.

Heer Victor GEZELS, haar echtgenoot ;
Heer en Mevrouw Denis DE TEMMERMAN-
GEZELS en dochter Ann,
haar kinderen en kleinkind ;
Mevrouw Leopold GEZELST-KINDT,
haar schoonmoeder ;
De families VAN WELDEN - MAHAUDEN -
GEZELS - KINDT,

danken voor uw deelneming in rouw en gebed.
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