Geloofd zij Jezus-Kristus

-

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL

van Mijnheer

Henri VAN WESEMAEL

geboren te Schoonaarde, 18 februari 1875 en god-

vruchtig overleden te Erpe, de 20 januari 1961, ge-

sterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Wij zijn maar vreemdelingen op aarde.

We verblijven er slechts een ogenblik; laten er
slechts een schaduwbeeld na; en toch moet in dit korte
leven ons eeuwig geluk bewerkt worden.

Het aanschijn van deze man is verdwenen, maar zijn
aandenken zal bijblijven. Oprechte kristen, laat hij ons
het voorbeeld van een schone onderwerping aan de
H. Wil van God. Hij heeft zijn ziekte met oprechte ver-
duldigheid geleden; geen enkel spijtig woord is zijn
mond ontsnapt. Z6 lijden en sterven alleen Gods trou-
we dienaars in de overtuiging dat ze de goede strijd ge-
streden hebben.

Mijn dierbare bloedverwanten, wiens aanwezigheid
bij mijn lijdensbed voor mij een zoete troost was, ik
dank u. Blijft steeds elkander genegen in kristene lief-
de. Bewandelt Gods wegen en vergeet mij nietin uw
gebeden.

H.Hart van Jezus, op U betrouw ik. (300 d. afl.)

De familien Van Wesemael en Geers,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming in rouw
en voor uw gebeden.

Drukkerij St-Maarten, Erpe.
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