Geloofd zij Jezus-Christus.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JOZEF VAN WESEMAEL

echtgenoot van Mevrouw
Katharina Emilia Breex

geboren te Iddergem de 28 april 1887 en

overleden te Denderleeuw de 9 juli 1958,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.
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Dood. wat zijt ge wreed, dat ge zelfs de
bedienaar der Kerk niet eens de gelegenheid
geeft om haar kinderen in het stervensuur bij
te staan, maar plotseling hen wegroept uit het
rijk der levenden.

Onverhoeds, doch niet onvoorbereid hebt gij
hem uit dit aardse leven weggeplukt. Door zijn
langdurige ziekte heeft hij de waarde en de
ware zin van het leven leren begrijpen. Van
het aardse leven had hij niet veel meer te
verwachten. alleen Christus kon in zijn leven
nog zin hebben. Zo heeft hij dan ook zijn
zirkte in gelatenheid gedragen. zonder morren,
zonder klagen. steeds met een glimlach en een
goed woord voor zijn omgeving emn toevallige
bezoeker. Hij had begrepen dat alleen het
christelijk leven zin geeft aan dit aardse tra-
nendal.

Liefste echtgenote, dierbare kinderen, klein-
kinderen en familie, God heeft me tot Hem
geroepen ; treurt niet maar dankt de Heer
voor wat Hij ons heeft gegeven. Ook ik ben
u dankbaar voor mw buitengewone zorgen en
onvermoeibare toewijding. Blijft steeds voor mij
bidden en tot weerziens in de Hemel.

Zoet Hart van Jezus, laat mij U altijd meer
en meer beminnen.

Mevrouw Jozef VAN WESEMAEL -
BRECX, zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw Edgard VAN
WESEMAEL-ABBELOOS,

zijn kinderen ;

Mejuffers Daniélle en Anne-Marie VAN
WESEMAEL, zijn kleinkinderen ;

D2 familien VAN WESEMAEL,
BRECX,
BRUSCHWEILER,
NERINCKX,

BEDANKEN

Drukkerij Couck, Denderleeuw




