Barmhartige God geef haar de eeuwige rust.
t
ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIE VAN WETTERE

echtgenote van de Heer
RENE DE LANGHE

geboren te Nederzwalm op 31 mei 1886 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde-Mater,
op 10 maart 1973.
Bediend met de H. Sakramenten van de
zieken.
Zij was lid van de Confrerie
van de H. Amelberga.

Als trouwe echtgenote, goede moeder,
werkzame en zorgvolle huishoudster mocht
zij ter ruste gaan.

Vreedzaam en geéerd door haar naast-
bestaanden en geburen mocht zij gelukkige
jaren doorbrengen en in de beproeving van
de laatste maanden hunne genegenheid,
troost en hulp ondervinden.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinde-
ren en familie, vaart wel ; hebt dank voor
uwe liefde tot mij. Dank ook aan allen die mij
hebt bijgestaan en geholpen in mijn lijden.
God lone er u om.

Eens zien we mekaar terug in de hemel.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

H. Amelberga, blijf ons beschermen.

De Heer René DE LANGHE, haar echtgenoot;

De Heer en Mevrouw André DE LANGHE-
VAN COSTER, haar kinderen;

De Heer Aimé DE LANGHE,
De Heer Marc DE LANGHE,
Juffrouw Marleen DE LANGHE,
haar kleinkinderen;

De families VAN WETTERE, DE LANGHE,
MARIJNS en BROWAEYS,

bedanken van harte voor de blijken van
kristelijke en Iinnige deelneming hun
betoond.
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