Met de hoop op het eeuwig weerzien
heb ik U tijdelijk verlaten.

1.

Tot dankbaar aandenken aan

DE HEER

GEERTJE VAN WEYENBERG

echtgenoot van Mevrouw
CHRISTIANNE GOOSSENS,

geboren te Geraardsbergen

op 9 januari 1954

en na een smartelijk ongeval overleden
in het Akademisch Ziekenhuis van Gent
op 24 september 1987,

gesterkt door de H. Sakramenten

«in extremis ».

De families
VAN WEYENBERG, GOOSSENS,
HAEZEBROUCK en DE BRUYNE

danken U wvoor de blijken van
kristelijk medeleven, uw wvroom
gebed en uw aanwezigheid.

Nu wij hier op aarde

voorgoed afscheid hebben genomen,
vertrouwen wij deze dierbare overle-
dene toe aan Uw barmhartigheid.

Gedenk niet langer de fouten
en tekorten van dit leven,
maar herinner U al het goede
dat deze mens heeft betracht
en verwezenlijkt.

Laat deze overledene

voor eeuwig delen

in de glorie van Uw heerlijkheid,
door Kristus onze Heer.

Amen.
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