Gelukkig de dienares die de Heer bij zijn
komst wakend vindt. (Luc. XII 37)
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Juffrouw MARIE VAN WEYENBERGE

geboren te Geraardsbergen den 19 juni 1879 en er overle-
den den 9 maart 1958, Bediend met de laatste HH. Sacra-
menten en de Pauselyken Zegen.
Zij was lid van de Derde Orde
en de LieveVrouw Kongregatie.

Al wie in mij gelooft, ook wanneer hij} sterft, zal leven
en alwie leeft en gelooft in mij zal in der eeuwigheid niet
Joa X125

Dit geloof droeg de dierbare overledene mee als een

sterven

gunst van God en gave van een kristelijke opvoeding : in
dit geloof wist zij den zin van 't aardse leven te verstaan :
degoede God die roept om het eeuwig leven met Hem te
bereiden. Zo haorde zij de stem van God ., en leefde in
den Heer, overtuigd, in haar getrouw en vertrouwvol ge-
bed. in het deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed
der kerk, Zij leefde in God in het stil volbrengen van haar
huishoudelijke zorgen en het beleven der kleine diensten
der naastenliefde die de mens groot maakt: zij leefde met
Jezus Moeder, Maria. wie zij bijzonder vereerde en navolg
de in hare deugden... Mocht zij nu dit leven in God verder
zetten in een eeuwig aanschouwen

Beminde Broeders. Zuster en Familie, om de genegen-
heid in ons aards samenziin dank ik U in den Heer, mijne
Hoop en mijne Liefde... Leeft ook in Hem: zo vinden wy-
ons allen in Hem voor eeuwig terug.
Maria, onbevlekt ontvangen, heb medelijden met ons die

tot U onze toeviucht nemen’!

De families

VAN WEYENBERGE.
en DE BREMME

danken U oprecht voor uwe blij-
betoond
overliiden van hunne

ken van deelneming,
bij het
betreurde zuster, schoonzuster,
tante, groot-tante en .nicht.




