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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW
Gabriélle VAN WIELENDAELE
echtgenote van Achiel DE BLEECKER.

Zij werd geboren te Nederbrakel op 12 juni
1904 en overleed zacht in de Heer in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 21 oktober 1976,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

God onze Vader,
wij danken U voor deze edelmoedige vrouw.

In haar hebt Gij de volheid van uw hart
uitgestort, zoals eertijds in Maria, de Moe-
der van Uw Zoon.

Geen wonder dat zij van jongsaf aan zoveel
van haar hemelmoeder hield.

Toen reeds en tot in deze dagen kweekte
zij met liefde de mooiste bloemen ter ver-
siering van het Mariabeeldje op de schouw.

Dezelfde deugden sierden hun beider leven :
trouwe genegenheid voor de echtgenoot, on-
baatzuchtige toewijding voor de kinderen, een
hart, zachtmoedig en eenvoudig, voor alle
mensen.

Moeder Maria,

met U loven en danken wij de Heer, omdat
Hij grote dingen heeft gedaan in het hart
van deze stille vrouw, want in haar ontdek-
ten wij de vruchten van Gods feest :

vroomheid,
minzaamheid en sterkte,
vergevingsgezindheid en gave van zich zelf.

Heer Jezus,

nu zij gestorven is in liefde, vertrouwen en
geloof, laat haar delen in uw verrezen Le-
ven. Schenk diepmenselijke en kristelijke
moed aan het gezin dat achterblijft op aarde.

Dank U, Jezus. Amen.

Voor uw gebeden en blijken van kristelijke

deelneming danken U oprecht :

Achiel DE BLEECKER,

José en Maria DEPREZ-DE BLEECKER, Rita,
Kristien en Isabel,

de families VAN WIELENDAELE, COPPENS,
DE BLEECKER, DE GEETER.

Druk. Jos. De Vleschouwer-Hoste, Brakel




