Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stilte gedragen,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tol het laatst gezocht.

Dankbaar aandenken aan
1-
MEVROUW

Jeanne Blanche
Vanwinnendaele

weduwe van Achille Vanlierde

geboren te Everbeek op 26 februari 1915
en godvruchtig overleden
te Opbrakel in het St. Franciscustehuis
op 29 februari 2000
gesterkt door de H. Sacramenten.

De families
VANWINNENDAELE - FOSTIER
VANLIERDE - D'HOSE
danken u voor uw meeleven.

De namis heeft plaats op zondag 26 maart 2000
om 9.30 uur in de St.-Jozefskerk te Everbeek.

Voor Moeder...

Zij bleef een schone oude vrouw
tot in haar hoge jaren.

Haar moederhart bleef blij en trouw
een diep geloof bewaren.

Zij moest alleen haar handen tonen
waarin haar leven staat gegrift,

en ook haar moederhart, het schone,
waarin geloof en goedheid wonen:
het dierbaarste wat men bezit.

Rust nu maar uit, een eeuwigheid,
je hebt nog slaap tegoed voor jaren.
Wij blijven levendig bewaren

de moeder die onze jeugd verblijdt.

Het is een spijtig kwaad

dat al wie moeder heet

ons steeds te vroeg verlaat,

maar zachter wordt het leed

voor wie zijn hart naar 't licht

naar ‘t land van moeder richt.
M.B.

Uitvaartverzorging Geert
Drukkerij Surdiacourt




