Heer, Uw wil geschiede.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel Van Wittenberghe

Weduwnaar van Mevrouw
Margriet HAEZEBROECK,

geboren te Elst op 21 mei 1899,
en godvruchtig overleden te Kwaremont
op 16 maart 1963,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.

Een kwaal tastte mijj aan die mijn lichaam stil-
aan ondermijnde en daarmee werd een zwaar kruis
op mijn schouders gelegd. -Eenieder heeft het leven
lief, maar wij weten dat God het Eeuwige Leven
is en dat Hij ons enig waarachtig levensdoel uit-
maakt, waarnaar ieder moet streven.

Waarom hebben wij ons aardse leven? Wij heb-
ben het om door een kristelijk leven ons eeuwig
leven voor te bereiden. Denken wij daaraan en
handelen wij alzo.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik verlang-
de nog vele jaren in uw midden te mogen blijven,
doch God wil dat ik U verlate ; troost U in de
gedachte dat onze scheiding maar tijdelijik wezen
zal. Bewijst mij uw wederliefde door voor mijn
zielerust te bidden, vooral in uw zondagsmis.

H. Hart van Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De Famillies
VAN WITTENBERGHE,
HAUSTRAETE,
HAEZEBROECK,
DE WALLE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. O.isurdiacourt, Nederbr;lczl
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