Bedroefd om haar heengaan,

maar - innig dankbaar om wat zij voor ons is
geweest,

bevelen wij aan in uw gebed en herinnering

MEVROUW

MARIA VAN WITTENBERGHE
echtgenote van de Heer ALBERT LAPAIGE

geboren te Rozebeke a. d. Zwalm, op 15 januari
1905 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St. Franciscuskliniek te Brakel, op 7 november
1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Apostolische zegen.

*

De families VAN WITTENBERGHE, LAPAIGE,
BRAEMS en PANDELAERE,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Zes jaar lang was zij ziek, het zijn lange da-
gen en nachten, wanneer men de huiskamer niet
meer verlaat, met als afwisseling de zetel en
het bed, het bed en de zetel. Zij die nooit ziek
waren, weten niet hoe goed het doet van tijd
tot tijd een bezoek te krijgen. Een grote troost
was dat voor haar en zo kon de duurbare over-
ledene met geduld en gelatenheid haar beproe-
ving dragen. De grootste kracht putte zij in de
maandelijkse H. Kommunie en haar onophoude-
lijk gebed tot Broeder Isidoor, haar grote be-
schermheilige op wie zij al haar vertrouwen
stelde.

Dierbare echtgenoot, zovele jaren hebben wij
samen de wederwaardigheden van het leven ge-
dragen. Ik dank U oprecht voor de grote steun
en de echtelijke liefde tijdens mijn jarenlange
ziekte. Tot weerziens bij de Heer en bid veel
voor mijn zielerust.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten, wij waren zo gehecht aan elkaar, ge waart
mijn voldoening en mijn troost. Graag was ik
nog enige tijd bij U gebleven. O. L. Heer heeft
er anders over beschikt. Heb dank voor de tedere
zorgen en onbaatzuchtige liefde waarmee U mij
in de moeilijkste jaren hebt bijgestaan.

Blijf elkaar beminnen en wees een sterke steun
voor vader en ons zorgenkind. Zoek in het gebed
de troost en wees lief voor elkaar zoals ik
lief was voor U. Volg de weg die ik U heb uit-
gestippeld en eens zullen we weer verenigd zijn
bij de Heer.

Familieleden, vrienden en kennissen, blijf mijn
aandenken in uw hart bewaren en bid voor mij.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.




