Zalig de eenvoudigen van hart
want zij zullen God zien.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Achiel VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE HAESEBROEK

geboren te Michelbeke, op 16 mei 1912 en
godvruchtig overleden in het H. Hart Zieken-
huis te Oudenaarde, op 27 februari 1982,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke zegen.
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De families
VAN WIJMEERSCH, SCHOCKAERT,
HAESEBROEK en DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
deelneming en danken U.

Begraf. RAOUL, Markt, Brakel Tel. (055) 422449

Het leven op aarde is broos en kort en
heeft slechts waarde in zover het gericht is
op zijn einddoel, God. Bij elk sterfbed komt
deze waarheid duidelijk naar voor : Alles is
ijdelheid behalve God beminnen en dienen.

In het schilderachtigste hoekje van ons
dorpje had Achiel zich samen met zijn trou-
we echtgenote een gezellig nestje gebouwd.
Ze waren er gelukkig! Ze genoten van de
morgendauw, groene lover, de warme zonne-
stralen en weelderige vogelzang. Na lief en
leed, na zorgen en veel handenarbeid begon
ook hun kruisweg, geladen met ziekte en be-
proeving. De opname en korte verzorging in
het ziekenhuis zette spoedig een laatste punt
achter zijn levensbaan.

Beminde echtgenote, volgens een gezegde
van de Schrift, ga ik de weg der Vaderen.
De Heer nodigt mij uit tot het eeuwig geluk.
Heb dank voor uw warme genegenheid en
vele zorgen. Richt uw leven verder naar God
opdat we elkaar mogen terugvinden in de
hemel en bid voor mij.

Duurbare familieleden en vrienden, vergeet
ook gij mij niet in uw gebeden.

Jezus barmhartigheid.




