Wat gij aan de minsten der mijnen hebt ge-
daan, hebt gij ook aan Mij gedaan, zegt de
Heer Jezus Kristus.

TOT VROOM AANDENKEN
van de Heer

Albert, Valere VAN WIJMEERSCH
echtgenoot van Mevrouw Maria KESTELEYN.

Oud Brigadecommandant van de Rijkswacht
Oudstrijder 1940-1945

Militair Ereteken 1e en 2e klas

Gouden Medaille der Orde van Leopold Il
Gouden Palm in de Kroonorde

Ridder in de Orde van Leopold Il

Oud Sekretaris van de Bond van Gepensio-
neerden te Brakel-Elst.

Geboren te Michelbeke op 8 novem-
ber 1914 en godvruchtig overleden in
het St.-Rafaélziekenhuis te Leuven
op 23 december 1977, bediend met de
H. Olie «in extremis ».

Pijnlijk treft ons het onverwacht heengaan
van Albert. Wij zullen hem niet meer zien
met zijn fiere, rijzige gestalte op tocht voor
zijn gezin en familie of om dienst te be-
wijzen aan zijn gepensioneerden en andere
medemensen.

Niemand leeft voor zichzelf alleen, nie-

mand sterft voor =zichzelf alleen. Wij leven
en sterven voor God onze Heer, aan Hem
behoren wij toe.

In deze zin heeft hij geleefd voor de zij-
nen, gebeden, geleden en gestreden met een
nauwgezetheid, tucht en wilskracht waaronder
een gevoelig hart gescholen zat.

Heer, mijn God, die alleen hart en nieren
doorgrondt, gij weet hoe ik rechtzinnig heb
gehandeld en gedaan heb wat goed was in
uw ogen. Reken mij ten goede wat ik met
een goed en welwillend hart voor mijn volk
heb gedaan.

Beminde echtgenote, kinderen, familieleden
en vrienden, gij weet hoe wij voor elkander
geleefd hebben - weest nu moedig zoals ik
altijd geweest ben en richt u naar het geluk
dat te vinden is in de eeuwige en onver-
zettelijke waarden van de werkzaamheid, het
gebed en de vriendschap met God en de
mensen.

Zo blijven wij in Kristus het best met el-
kander innig verbonden en verenigd.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families VAN WIJMEERSCH, KESTELEYN,
LOTERMAN, DE GROOTE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




