De moeders gaan, maar sterven niet
Zij "leven naar zij geven,

Zolang men moeders' kindren ziet
Zolang zal moeder leven. (P.R.)
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Anna, Gabriellé Van Wijmeersch
weduwe van de Heer
Achiel ROKEGEM,

geboren te Parike op 30 november 1908 en
in de Heer ontslapen in het Stedelijk Zieken-
huis te Geraardsbergen op 19 mei 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was een alleszins voorbeeldige en over-
tuigd kriselijke vrouw, die zonder menselijk
opzicht in alle eenvoud haar plicht deed ;
een zorgzame en teerbeminde moeder, die
steeds werkzaam en bekommerd was om het
welzijn en vooruitgang van haar huisgezin.
Gans haar geluk bestond in zichzelf te ver-
geten en aan anderen dienst te bewijzen.

De beproevingen werden haar niet gespaard
tijdens haar leven : twee van haar kinderen
zag ze heel vroeg heengaan naar de hemel.
De laatste jaren waren jaren van ziekte en
vooral leed ze hard over het zo plots af-
sterven van haar geliefde echtgenoot.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen,
ons afscheid is wel vrij plots geweest. Ik
dank u allen voor de liefde en zorgen die
gij mij hebt bewezen, voornamelijk gij mijn
dochter die mij dagelijks bijstond en de een-
zaamheid verachtte. Met vader verenigd, =ze-
gen ik U allen en bid voor U bij God.

Schenkt mij ook een vurig gebed.

Beste bloedverwanten en vrienden van de
Bond van de Derde Leeftijd, vergeet mij
niet in uw vurige gebeden.

De families VAN WIJMEERSCH, ROKEGEM,
DE NOOZE, VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




