Wie kan 'n moederhart beschrijven
of zingen van haar leven 't lied.
Haar beeld zal onaantastbaar blijven.
Voor kinderen sterft 'n moeder niet.
(G.G)

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna, Julia VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer
André VAN DER DONCKT

geboren te Deftinge op 1 oktober 1929 en godvruchtig
overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 9 oktober 1990,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen

Er is geen droever dag voor 'n kind

geen groter pijn en verdriet

als de laatste dag dat het z'n moeder ziet.

Dit heeft ook ons allen geraakt.

Want... wat heeft ons moeder niet meegemaakt.
't Is moeilijk om het te beschrijven.

Wij zullen er nog lang stil van blijven.

Haar man, onze pa, zo vroeg gestorven,

dat bracht haar verdriet, eenzaamheid en zorgen.
En toch was zij altijd blij en in de weer.

Met de kinderen thuis, naar school heen en weer.
We zagen haar altijd vinnig, vlijtig en blij

al was haar hart nooit van zorgen vrij.

Haar huisdeur stond voor ons altijd open,

op haar konden we ons verlaten en hopen.

Bij haar waren wij welkom, in wee en smart.
Nu is er droefheid in ons hart.

Zij heeft zoveel goed voor ons gedaan,

laat ons niet met lege handen staan.

Goede God, wij danken U voor haar

want gij zijt en blijft zeker goed, voorwaar.
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De families

VAN WIJMEERSCH, VAN DER DONCKT, HAULAIT,
VAN GANSBEKE en LEROY,

danken U voor de blijken

van deelneming in hun rouw.
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