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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clementine VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer Léon DE CLERCQ,

geboren te Nederbrakel op 27 november 1902 en
overleden in Home « 't Neerhof te Brakel,

op 26 september 1992,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Sinds zovele jaren heeft moeder met buitenge-
wone moed, zonder klagen, haar ziekte en lijden
gedragen en gebeden om kracht. Het was voor
haar één lange Goede Vrijdag, om over het
kruis van de Calvarieberg heen te ontwaken in
de vreugde van Jezus verrijzenis, tot nieuw le-
ven in de heerliikheid van Gods Vaderhuis.
Schoon was haar leven omdat zij mocht terug-
zien op een leven van zorg en werk, liefde en
toewijding, van edelmoedigheid en opoffering.
Alles heeft zij gegeven voor het geluk van haar
gezin. Daarom werd zij bemind door allen die
haar kenden.

Thans hier op deze wereld van kommer en zorg
is haar taak volbracit en is zij de lange weg der

eeuwigheid ingegaan. Haar dood bedroefd ons,
naar haar gedachtenis zal ons altijd aangenaam
zijn.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn trots. Verblijdt mij nu door uw genegenheid
voor elkander en bidt voor mij.

Dierbare familie en vrienden, vaart wel, eens
zien we elkander weer.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
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