Welzalig, o gij sterveling
Die'nooit op kwade wegen ging! G.G.
ole

!
TER ZALICER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Emma Van Wymeersch
Weduwe van Mijnheer Cyriel DEPESSEMIER,

geboren te Nederbrakel de 15 januari 1878
en er godvruchtig overleden de 4 october 1957,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

De dierbare overledene was een van die
ideale, voorbeeldige moeders, zoals men helaas
er maar al te weinig tegenkomt op onze dagen :
gans hetleven van deze eerbiedwaardige vrouw
kan men samenvatten in deze twee woorden :
« Werken en Bidden »! Want dat is het geheim
van een moederhart : door werk en zorg zich
laten verteren en door gebed nieuwe kracht
putten bij O.L. Heer voor een volmaakt offerle-
ven. Hoe ledig wordt het hart van de kinderen
alswanneer zij zulk een moeder komen te ver-
liezen zelfs als zij reeds lang het ouderlijk huis
ontgroeid zijn. Dan staan zij op om moeders lof
te roemen en O.L. Heer in haar te loven.

O goede God, wij danken U, bij het graf van
onze moeder, om al het goede en het schone
dat gij ons door haar toebedeeld hebt.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
neem thans afscheid van U. Ik zeg U echter geen
vaarwel maar een blij tot wederziens. De laatste
jaren van mijn leven hebt gij mijn leed zo goed
gemilderd door uw kinderlijke liefde en bezorgd-
heid. Hebt dank hierom en dat God het U lone !
Onthoudt goed de voorbeelden van godsdiens-
tigheid en plichtsvervulling die ik U steeds ge-
geven heb. Daarin alleen is het ware geluk te
vinden. Bewaart mijn aandenken in uw hart en
bidt voor mij, alsook voor vader zaliger.
Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene a.u.b.

De families VAN WYMEERSCH, DE-
PESSEMIER en SCHAMP.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.
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