Zalig degenen die in de Heer sterven.

+ BID VOOR DE ZIEL t

van Mijnheer

Eugeen VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Clothilde GOSSE

geboren te Nederbrakel,
op 15 october 1890 en er godvruchtig overleden
op 29 December 1938,
gesterkt door de HH. Sacrameaten der stervenden.

De dierbare afgestorven vader was eenvoudig en
goed, een deugdzame christelijke mens die trouw zijn
zondagsplicht vervulde. Hij was sterk en moedig in
het dragen van zijn dagelijkse taak. Ook hij aarzelde
niet het harde, uitputtende en gevaarlijk werk te aan-
vaarden tot onderhoud van zijn huisgezin.

Maar een gevaarlijke ziekte overviel hem en onder-
mijnde zijn kloek gestel. Zijn kracht verliet hem ; zgn
gelaat veranderde ; hij werd ellendig en bezweek. De
ongemakken heeft hij gedragen zonder eenmaal daar-
over te klagen. Het lijden dat hem en zijn familie trof —

ieder huis heeft zijn kruis — heeft hem nog veredeld
omdat hij aanvaarden kon en dragen als een man.
Zorgen en tranen, strijden en lijden zijn nu van
hem weggenomen en de barmhartige Vader zal zijn
goede dienaar in zijn eeuwige Liefde aanvaarden.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, bloedver-
wanten en vrienden, gy allen die mij lief waart, bidt
voor mij zodat ik spoedig moge leven in het eeuwig
Licht, Hebt dank gij die mij tederlgk en hartelijk ver-
zorgdet ; ik zal ook niet nalaten U te gedenken bij de
Heer. Vervult uw christelijke plichten, "het is het enige
dat telt, want goed sterven is leven met Christus.

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Mevrouw Marie-Clothilde GOSSE, kinderen en kleinkinderen;

De familién VAN WIJMEERSCH-VAN WIJMEERSCH, GOSSE-WAEYTENS,

lig voor de blijken van

Z1)n zeer gevoe

deelneming en danken U van harte.




