Wie .in Mij gelooft zal eeuwig leven.

1.

Vroom aandenken aan
Mejuffrouw

Flore VAN WYMEERSCH

geboren te Zarlardinge op 3 februari 1903
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen

op 12 april 1991.

Voorzien van de HH. Sakramenten,

De families
VAN WYMEERSCH - DE WEZE
danken U voor uw medeleven en gebed.

Zij ging uit het leven, maar niet uit ons
leven; hoe kan zij dood zijn, die zo
levend in ons hart voortleeft.

Wat is het mensenleven toch zwaar :
slechts een rook. Moge de Heer haar nu
zijn Goddelijke Heerlijkheid laten aan-
schouwen.

Mijn dierbaren, mijn broer en schoon-
zuster, vele zorgen hebt gij mij gegeven,
ook uw liefde en genegenheid. 1k dank U
voor dat alles. Gij treurt nu omdat gij
mij niet meer in uw midden ziet, maar
troost U. Ik ben niet van U weg. Ik blijf
met U verbonden en wacht op U in de
hemel, van daaruit zal ik jullie mijn liefde
en zorgen blijven geven.

Ook U allen, familie en buren dank U.
Ik durf U vragen mij niet te vergeten in
uw gedachtenis en gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel
de eeuwige rust.

Drukk. Devleeschouwer, Brakel
Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel




