Zalig die wenen, want zij zullen getroost worden.

.i.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Francine VAN WIJMEERSCH

echtgenote van Mijnheer
Jozef DELVAEYE

geboren te Opbrakel, de 21 december 1942 en smartelijk om
het leven gekomen bij een auto-ongeval te
St. Maria Horebeke de 6 augustus 1966.

Wij houden ons hoofd nog vast en onze handen voor
de ogen als wij terugdenken aan hetgeen hier weerom
gebeurde langs de baan... Een gelukkig jong gezin werd
brutaal stuk geslagen... drie slachtoffers, waaronder één
dode. En dan denken wij aan de som van lijden en smarten
die wordt gedragen door de overlevende echtgenoot, de

iinlijk getroffen ouders de wenende broérs en zusters, de
amilie en de vrienden.

«Zalig toch degene die in de Heer sterven... » Wie
steeds naar de Heer is gerichten hem in het hart draagt,
hoeft niet te vrezen wanneer het ogenblik komt waarop
Hij wenkt, om mede me{ Hem naar het Vaderhuis te gaan.

Heer, uw inzichten zijn ons onbekend, doch ons heilig
geloof zegt ons dat al uw werken barmhartigheid, goed-
heid en liefde zijn. Daarom buigen wij het hoofd terwijl
ons hart breekt en bloedt, want de slag is zo hard. Heer.
Gij zijt onze Vader en daarom stamelen wij het schoonste
woord dat wij in onze onuitsﬁyekelﬁke smart zeggen kun-
nen : « Ja, Heer, Uw Wil geschiede ! »

Heer, geef ons de kracht om, niettegenstaande al ons
zuchten en wenen, dit lijden christelijk te kunnen aanvaar-
den .en het te offeren samen met het lijden van Uw godde-
lijke Zoon aan het Kruis en in de H. Misviering, tot lafenis
van de ziel van onze duurbare afgestorvene en tot onder-
steuning van ons allen die door dit pijnlijk ongeval werdea
getroffen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Bid a. u. b. de vier akten.

Uitg. J. Van Der Donckt, Zegelsem

De families DELVAEYE, VAN WIJMEERSCH, DE PREZ en DE MARTELAERE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




