Geloofd zij Jezus-Kristus.
+
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Frans Van Wymeersch

echtgenoot van Mevrouw
Alice VANDEMERGEL,

geboren te Nederbrakel de 7 december 1902 en
er godvruchtig overleden de 11 november 1959,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Verleen, zo vragen we almogende God, dat
de ziel van uw dienaar, die heden van deze
wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd
en van zonden ontslagen, kwijtschelding en te-
vens de eeuwige rust moge genieten, door
Kristus onze Heer.

(Postcommunie uit mis voor overledenen.)

De duurbare overledene heeft hard gewerkt
voor zijn gezin. Zijn zware arbeid heeft hem
vroegtijdig zijn volle gezondheid ontnomen. Stil-
aan werd zijn gestel ondermijnd om ten slotte te
bezwijken. Het uur van de dood blijft voor ieder-
eenhet grote onbekende. Alleen God, die meester
is van leven en dood weet alles, ook ons ster-
vensuur.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden,
blijft steeds indachtig wat uw vader voor U heeft
gedaan in genegenheid en liefde. Ik dank U
voor de zeer goede zorgen waarmede gij mij
liefdevol hebt omringd. Troost U in mijn heen-
gaan ; voor U gaat het leven voort: voor mij
was mijn taak af. Alleen in offer en gebed kunt
ge me nog helpen. Zodoende zal ik in uw her-
inneringen voorts bewaard blijven tot wanneer
wij elkaar ontmoeten in de eeuwigheid bij de
Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De families VAN WYMEERSCH en
VANDEMERGEL,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uruk. Jos. De Vieeschouwer. 41 Neerstr, Nederbrake|




