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Gedenkt in uw gebeden de vrome ziel van
MEVROUW

Gerarda VAN WIJMEERSCH

echtgenote van Mijnheer
Oscar DE TEMMERMAN

voor het leven geboren te Rozebeke aan de

Zwalm op 20 juni 1915 en aldaar vreedzaam naar

het Vaderhuis opgegaan op 16 oktober 1967. Zij
ontving de ziekenzalving "'in extremis’.

Herfst geleidt naar de viering van Alle Heili-
gen en in hun schaduw... "’Allerzielen’’. Driemaal,
in korte dagen, heeft de Schepper drie inwoners
van dit kleine dorp bij zich ontboden. Iedereen
spreekt erover, de oude waarheid van het Evan-
gelie blijft overeind :"" De Heer zal komen, als
een diet in de nacht..”

Deze vrome vrouw leefde altijd in bereidwilli-
ge aanvaarding tegenover de Voorzienigheid van
God. Na een kort, ofschoon mooi leven, heeft
zij in de beproeving en in het lijden de waarborg
van de Heer gevonden, dat er een ander, een
beter leven bestaat, zonder ziekte, zonder treur-
nis, zonder donkerte...

Voorbeeldig beoefende zij de naastenliefde in
de grootste vormen van echtelijke liefde, ouder-
liefde en eerbiedige verering van een oude vader.
Het gebed en het regelmatig ontvangen van de
Sakramenten, als zovele ontmoetingen met Kris-
tus, wisten haar te sterken, te steunen en over
alle beproevingen heen te helpen.

Bij de laatste ziekendag, was zij nog z6 geluk-
kig de Eucharistie van nabij te kunnen meevie-
ren. Haar stille dankbaarheid sprak die dag lui-
der dan anders. Het leven van moeder bewaart
voor ons allemaal de raadgeving : ""Bouwt uw
geluk op God en nooit zult gij bedrogen uitko-
men!”’

Beste echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinde-
ren, gij weet hoe ik zo aan Uw nabijheid en Uw
hulpvaardigheid hield... Ik dank de Goede God,
die mij zo een mooi gezin heeft bezorgd. Nooit
vergeet ik U allen. Ik zal voor U blijven bidden
en zorgen. In ruil vraag ik U, vergeet ook Gij
mijn ziel niet in het gebed en bij de Eucha-
ristieviering.

Beste vader, troost U bij dit pijnvol afscheid....
Gods’ Voorzienigheid waakt ! Ik zal voor U ten
beste blijven spreken. Ik dank U voor alle gene-
genheid Uw kind ooit bewezen. Troost U, eens
moge de Koning van alle glorie ons weer samen
verenigen in Zijn paradijs van vrede.

Mijn Jezus barmbhartigheid.

De heer Oscar De Temmerman, haar echtgenoot

De heer en mevrouw Willy Schietecatte-De Tem-
merman en kinderen,

De heer en mevrouw Albert Lauwrensens-De
Temmerman en kind,

haar kinderen en kleinkinderen

De heer Ignace Van Wijmeersch, haar vader

De families Van Wijmeersch, De Temmerman,
Dieraert en Hoebeke,

danken U om uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Uitg. Etienne Persoons, Dries, St.-Goriks-Oudenhove.
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