Voor elk lief woord dat over je lippen kwam,
voor al het kwaad dat jij mij uit het hart ontnam,
voor elke gunst waarvoor jij stil gebeden hebt,
voor al die moed waarmee jij soms geleden hebt,
zeg ik je dank, zeg ik je dank.

1.

Moge in dankbare nagedachtenis in onze
gebeden blijven leven

MEVROUW

Irma VAN WYMEERSCH

echtgenote van wijlen
Mr August SPITAELS

geboren te Strijpen op 9 september 1888
en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde
op 21 februari 1974,
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Gemoedelijk en moederlijk goedhartig, meevoe-
lend en begaan met haar huis, was zij een sympa-
thiek oudje, bij wie het goed was even te verwijlen.
Door haar vroomheid en haar zorgzaamheid heeft
zij ons de weg getoond naar de Heer. Bescheiden
heeft zij haar vreugde gezocht in de nederige taak
van haar huishouden. Eenvoudig was haar levens-
wandel, eenvoudig ook haar geloof waarin zij be-
rusting en sterkte putte om de beproevingen van
haar oude dag te dragen. Wij treuren om haar heen-
gaan, wijl moeder de band was die de familie ver-
enigde, maar wij aanvaarden haar heengaan, wijl
we weten dat zij nu met vader verenigd is in de
schoot van de H. Familie.

Lief moedertje, in ons hart staat uw beeld ge-
prent als van een mens van goede wil. Vanaf onze

prilste jeugd tot aan uw laatste levensdag werd
onze liefde en onze eerbied voor u ingegeven door
de schoonheid van uw figuur. Wij, haar zoon Marcel,
haar broer Richard, haar familie en kennissen, haar
buren en vooral Elodietje die haar steeds bijstond,
wij danken God voor al de goedheid, die uit haar
hart straalde als een afstraling van Gods eigen
liefde. Wij zullen haar in gebed en gesprek indach-
tig blijven als een eeuwige blijk van waardering.

De namis wordt opgedragen op vrijdag 8 maart
te 8 uur.

De Heer Marcel SPITAELS, haar zoon

De families VAN WYMEERSCH - MELKEBEKE en
SPITAELS-LIEDTS.

bedanken van harte voor de blijken van
welgemeende deelneming, hun betoond.

Hovogra p.v.b.a. Oudenaarde
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