Heer, uw Wil geschiede !
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Onze Heer werd overgeleverd om onze ongerech-

tigheden, en opgewekt om onze rechtvaardiging.
(Rom. 4, 25)

Wie Mijj belijdt voor de mensen, zal ook Ik voor
mijn Vader belijden, die in de hemelen is. (Mt. 10, 32)
Weest ook gij dus bereid, want de Mensenzoon
komt op een onverwacht uur. (Mt. 24, 44)
Dan zal de Koning hun antwoorden : Voorwaar
Ik zeg u : wat gij voor één van mijn geringste
broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan.

[Mt. 25, 40)
Wanneer ge gelooft, zult ge Gods heerlijkheid
zien. (Jo. 11, 40)

Ten paradijze geleiden u de Engelen @ dat bij uw
aankomst de Martelaren u opnemen ; en dat zij u
opvoeren naar de heilige stad Jerusalem. Het koor
der Engelen neme u op, en ontvang met de weleer
arme Lazarus de ceuwige rust.

Ontferm U, smcken we, Heer, over de ziel van
uw dienaar voor wie wij U een Offer van lof op-
dragen, terwijl wij uw Majesteit ootmoedig smeken :
laat hem door deze dienst van vrome verzocening
tot de eeuwige rust geraken

Zoet Hart van Maria, Middelares van alle gena-
den, wees mijn zaligheid.
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zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke declneming en danke: U.
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