Jezus, miin Hoop, is verrezen ! Paus. liturgie.

+ BID VOOR DE ZIEL ¥

van Mijnheer

Jozef Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw
IRMA PRAET

geboren te Nederbrakel, op 25 mei 1885 en er
godvruchtig overleden op 4 april 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis, »

Lid van de Bondvan het H. Hart
en de Confrerie van de H. Barbara.

Wat zouden ziekte, lijden en dood als een onver-
mijdelijke noodzaak, tevens ook een blind en droevig
noodlot gebleven zijn, ware het niet dat O. L. Heer
Jezus-Christus door zijn lijden en dood, ons het geheim
ervan heeft veropenbaard en opgeklaard. Zalig daarom
dan diegenen die in de Heer sterven, want ook zij zul-
len, lijk Jezus verrijzen tot de Glorie en de Heerlijk-
heid des Hemels. Wie et Jezus wil lijden, zal ook
eenmaal in Hem zich verblijden !

De duurbare overledene was een man van voor-
beeldig s edrag die trouw zijn christelijke plichten en
andere plichten van staat volbracht : een goede echt-
genoot en voorbeeldige vader.Voor hem was het aard-
se leven geeo tijd van genieten maar een tijd van ver-
diensten voor de Hemel inzamelen. Daarom zal hem het
loon van de hemelse zaligheid geschonken worden.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, vaart
allen wel en tot weerziens bij 0.L.Heer. Blijft mij allen
indachtig in uw g2bel en Zondagsmis. Hebt dank
voor de liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt geje-
wend. Dat O. L. Heer er uomlone: Godzegene en
beware u,

Mijn Jezus, barmhartigheid !
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