* TOT VROOM AANDENKEN VAN
MIJNHEER
Karel VAN WIJMEERSCH
zoon van wijlen Theophiel en Maria DEL-
COURT
geboren te Elst op 16 juni 1897 en er onver-

wacht overleden, op 8 maart 1969, bediend met
het H. Oliesel "in extremis,,.

Hoe dikwijls voelen wi{' onze eigen machte-
loosheid tegenover zovele vragen naar het
waarom ?... Vragen die dikwijls nooit beant-
woord worden... en in onze onmacht kunnen
wij niet beter doen dan onze toevlucht nemen
tot de Heer in de machtige psalm "De Pro-
fundis,, :
Uit de diepten roep ik tot U, o Heer ! Heer
hoor mijn_stem !
Laat uw oren gespitst staan naar de stem
van mijn smeking.
Indien Gij de vergrijpen in 't geheugen be-
waart, o Heer !
Heer wie zal bestand zg'n ?
Doch bij U is er voor de zonden vergeving,
opdat men U met eerbetuiging diene.
Ik hoop op de Heer : mijn ziel vertrouwt
op zijn woord.
Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de
wakers op de dageraad.
Want bij de Heer is er barmhartigheid, bij
Hem is overvloedige verlossing.
En Hijzelf zal zijn volk verlossen van al
zijn ongerechtig Leven.
Beminde familieleden, vrienden en geburen,
Uw gebed voor mij weze de enige band, die
ons in liefde verbonden houdt.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families VAN WIJMEERSCH-DELCOURT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

A. Van der Stichelen - koster — Elst.




