De Vader moge eeuwige rust verlenen aan
zijn trouwe dienaar

T

DE HEER

Leo - Hector
VAN WIJMEERSCH

Echtgenoot van wijlen Mevrouw
Anna VAN BOCKSTAEL

Geboren te Opbrakel op 25 augustus 1894 en

godvruchtig in de Heer ontslapen op 13 mei

1977, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1914-1918
Vereremerkt met verscheidene eretekens
Gepensioneerd mijnwerker

De Heilige Schrift herinnert ons aan onze
vergankelijkheid. Doch de dood is voor de
christen geen einde, maar een begin, de
smartelijke doch voleindigende overgang naar
« het eeuwig zijn in God ».

Zacht werd vader aan het aardse leven ont-
trokken, onttrokken aan de liefde van zijn
kinderen en familieleden.

Moedig en werkzaam stapte hij door het leven
— ook de last van de ouderdom heeft hij
met geduld gedragen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor uw trouwe erkentelijkheid en liefde-
volle zorgen — gedenkt mij in uw gebeden,
opdat wij later allen samen met elkaar mogen
verenigd zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, wilt ook
gij mij in uw gebeden bij God aanbevelen.
Mijn Jezus barmhartigheid.

De families :

VAN WIJMEERSCH, D'HAEYER,
VAN BOCKSTAEL en ROELANDT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rcuw.

Druk. J. De Clercq, St.-Marla-Oud




