Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !

BID OM VREDE VOOR DE ZIEL
van de Heer

Leon VAN WIUMEERSCH
echtgenoot van Mevrouw
Marie BETTESONNE,

geboren te Nederbrakel op 5 oktober 1905
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbra-
kel op 10 maart 1972, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Wij weten en geloven dat de dood niet
het einde is, maar een begin, een overgang
van het tijdelijke naar het eeuwige leven.

Daarom bidden we voor onze duurbare
overledene tot de Algoede God om Zijn er-
barmen. Moge Hij in Zijn barmhartigheid
vergeving schenken, want als Gij onze fouten
blijft gedenken, Heer, wie kan dan staande
blijven. Moge de Heer hem lonen om het
schone en het goede in zijn leven en ook
vergiffenis schenken om zijn tekorten.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank U om uw genegenheid en uw
liefde. Zo graag had ik nog enkele jaren met
U samen geweest, doch -nu vraag ik U af en
toe eens aan mij te denken in uw gebed.

Ook U allen, familie, vrienden en geburen, U
allen dank ik en vraag U ook nog om een
goed gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN WIJMEERSCH, BETTESONNE,
DE RUYVER, GOSSEYE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




