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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
Luciaan-Ernest Van Wijmeersch
zoon van wijlen
Theofiel en Marie Delcourt
geboren te Elst de 7 januari 1899 en schielijk over-

leden te St-Maria-Horebeke de 9 november 1966,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

«De mens weet niets af van het einde ziins levens..,
Hij wordt aangegrepen door een dag van ramp, die
plotseling overkomt. » (Eccl. XI-12). « Doch niet de
plotse dood is te vrezen maar wel die, welke tegelijk
én plotseling én onvoorbereid is.» (H Greg.)

Slechts één gebed past elke mens : « Steunend op
de overvloed uwer barmhartigheid, o Heer, hoop ik in
uw huis te mogen binnentreden en U in eeuwigheid
te loven en te aanbidden. »

Dat hopen wij voor onze overleden medebroeder, en
daarvoor bidden wij. Elke mens toch is voor God

klein en zondig, en weet zich schuldig voor Hem.

Maar wij geloven ook dat de Heer, naar zijn woord,
het geringste zal belonen dat men goed gedaan heeft.
Zo mag onze zachtmoedige, eenvoudige en geduldige
overledene met betrouwen naar de goede Vader op-
zien. Veel heeft de wereld hem niet geschonken, maar
geduldig en onderworpen aanvaardde hij het.

Dierbare familie, vaart allen wel. Dank voor uw
genegenheid. Wat God doet is wel gedaan. Bidt veel
voor mij. Tot weerziens.

Goede Eerwaarde Zusters, ik dank U voor al uw
zorgen en geduldige goedheid. Moge God U er om
lonen en uw gebeden verhoren.

Laten we bidden voor de overledene : « Verleen,
smeken wij, Almachtige God, dat de ziel van uw die-
naar, die heden van deze wereld is gescheiden, door
dit H. Misoffer gereinigd en van zonden ontslagen,
vergiffenis en tevens de eeuwige rust bekome. Door
Jezus Kristus Onze Heer. Amen.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. ( »)

Mr en Mw Theodule Van Wijmeersch-Hoe~
beke en familie,

Mr en Mw Silvain Van Wijmeersch~De
Rudder en familie,

Mr en Mw Ignace Van Wijmeersch-Dier~
aerds en familie,

Mr en Mw René Bousard-Van Wijmeersch
en familie,

Mr Cyriel Van Wijmeersch,

danken U van harte voor de bliijken
van deelneming en gebeden in hun
rouw.




