Kom, -goede en trouwe dienaar, treed binnen in
de vreugde van de Heer.

1.

Dit weze een vroom aandenken en een
uitnodiging tot een vurig gebed
van de Heer

Lucien VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Martha DE CLERCQ

geboren te Rozebeke op 31 maart 1937 en
godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 7 oktober 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Martha De Clercq,

Ronny en Diane Van Wijmeersch-Van Den Bulck,
Marnic en Rita De Vleeschauwer-Van Wijmeersch,
Eddy Van Wijmeersch,

Ellemieke De Vleeschauwer,

Nathan Van Wijmeersch,

De families Van Wijmeersch, De Clercq, Dieraert
en Lefevre,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

God, Heer over het leven van de mensen, wij
kunnen uw beschikkingen niet begrijpen, omdat
Gij zo hoog boven ons verheven zijt. Wij buigen
het hoofd in droefheid. Het voor ons te vroege
heengaan van onze geliefde echtgenoot, vader,
schoonzoon of broer, treft ons diep omdat wij
hem zo oprecht beminden, en omdat hij ons zo
irouw en offervaardig heeft liefgehad.

Wij willen ook ons hoofd buigen in dankbaar-
heid om zijn sterk gemoed, zijn werkzaamheid en
hulpvaardigheid. Gij neemt hem niet helemaal
van ons weg : Gij laal ons zijn gedachtenis, zijn
voorbeeld, Gij laat ons zijn liefde waarmee hij
ons volgt vanuit de eeuwigheid.

Wij willen ook naar best vermogen ons hoofd
buigen in overgave aan uw wil. Wij hopen dat
Gij hem, die U oprecht heeft willen dienen, met
vaderlijke goedheid wilt ontvangen.

Mijn geliefde Echtgenote, ons leven is steeds in
elkaar begrijpend en toegewijd geweest. Wij had-
den gehoopt samen nog jaren gelukkig te zijn
en elkaar te helpen. Zoekt gij nu uw troost in
uw liefde die gij mij trouw hebt bewaard.

Mijn dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik ben
tevreden om uw aanhankelijkheid. Schenkt die
voort aan moeder in kinderlijke toewijding.

Beste broers, zusters, familieleden en vrienden,
voor alles, uw vriendschap en uw goedheid wil
ik U danken. Laten wij elkaar niet vergeten in
onze gebeden, want eens zien wij elkaar terug
in de onverwoestbare vreugde bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Uitvaartverzorging WIRIS - Drruk Magerman




