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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel VAN WIJMEERSCH
echtgenoot van Julia DE SMET,

geboren te leper op 31 december 1923

en overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis
te Deinze op 3 maart 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Nu de natuur zich aan het opmaken was, opdat
alles opnieuw zou groeien en bloeien, waar alles
spreekt van leven, is juist hij, die daar zoveel
van hield de andere weg ingegaan.

Marcel was een echte natuurliefhebber en dieren-
vriend. Hij kon er met zijn kleinkinderen uren
in wandelen, waar hij ze leerde hoe mooi dat
alles kon zijn als de mens er zorg voor droeg.
Niet alleen voor de natuur, maar ook voor alles
wat daar in leefde. Hij kon het niet zien dat
één van deze schepselen Gods honger of pijn
moest lijden, hij verzorgde ze allemaal.

Die liefde die hij had voor de natuur, spiegelde
zich nog duidelijker af in de zorg en de bezorgd-
heid voor zijn gezin en familieleden. Geen in-
spanning, zelfs niet in de laatste maanden van
zijn ziekte waar het lijden al zichtbaar was, was
voor hem niets te veel. Zijn bereidwilligheid
grensde aan het ongeloofelijke, niettegenstaande
hij meermaals ondervond dat het gezegde « Geef
mij maar, maar vraag mij niets » bij meer en
meer mensen van toepassing was. En toch bleef
hij vertrouwen hebben in de goedheid van mensen.
Vanuit zijn gelovig zijn had hij het vertrouwen
in Jezus diep in =zijn hart gedragen. Zeker de

woorden die door Hem waren uitgesproken. « Al
wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten
van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan ».
(Mt.25,40 b)
Uit deze woorden putte hij de levenskracht en
moed om juist de kleine dingen van elke dag
belangrijk genoeg te vinden om zijn taak met
een liefdevol hart te vervullen.
Lieve man, vader en grootvader, wij allen zullen
u missen. De lege ruimte die gij achterlaat zal
moeilijk te overbruggen zijn. Doch de herinnering
aan u zal voor ons gepaard gaan met vreugde
en pijn, met lief en leed, maar ook met diepe
dankbaarheid dat wij delen mochten in uw leven.
Lieve echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie-
leden en vrienden. Dank voor alles wat gij mij
gegeven hebt. De plaats die ik mocht innemen
in jullie leven. BIlijf elkaar met liefde en ge-
negenheid omringen, zo zal er ook een hemel op
aarde bestaan.
Bijzondere dank aan mijn kamergenoot Etienne,
die mij bijstond tot de laatste ogenblikken van
mijn leven.
Moeder Maria, bid voor ons allen, opdat Uw ge-
bed onze pijn en verdriet voor dit afscheid
dragelijk zou maken.

De families
VAN WIJMEERSCH, DE SMET,
DE RUYCK, HAZEBROEK,
danken voor de blijken van deelneming.

Namis : dinsdag 22 maart 1988 om 19.30 wuur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
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